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Groen 

Groen is de kleur van hoop die niet sterven wil 

van leven dat zal blijven stromen 

om samen te omarmen 

 

 

 

 

VOORBEREIDING  

 

Woord van welkom, mededelingen 

 

Cantorij: Morning has broken naar lied 216.  

Dit is een morgen als ooit de eerste. Dank opgetogen Gods nieuwe 

dag. 
 

Aanvangslied: 217:1 en 2 

 

De dag gaat open voor het woord des Heren, 

zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen, 

bron die wij horen als wij tot Hem keren, 

vroeg in de morgen. 

 

Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name, 

voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen, 

zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen, 

God onze Vader. 

 

Bemoediging en groet 

 

Toelichting op het thema ‘Liefdevolle verbinding 



 

Lied: 217: 3 en 4  

 

Cantorij: Door U geschapen om uit U te leven; 

hartslag en adem hebt Gij ons gegeven, 

land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven, 

oorsprong en toekomst. 

 

Allen: Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen 

ons doen en laten zuiveren en dragen, 

dan stijgt de vreugde van uw welbehagen 

in onze wereld. 

 

Gebed om ontferming, na elke intentie zingen we:  

 

Keer U om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar 

 

Glorialied: 146c:1 en 7 

 

Alles wat adem heeft love de Here, 

zinge de lof van Israëls God! 

Zolang ik hier in het licht mag verkeren, 

roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. 

Die lijf en ziel geschapen heeft 

worde geloofd door al wat leeft. 

Halleluja! Halleluja! 

 

Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen 

Hem die zo grote dingen doet. 

Alles wat adem heeft, roepe nu amen, 

zinge nu blijde: God is goed! 

Love dan ieder die Hem vreest 

Vader en Zoon en heilige Geest! 

Halleluja! Halleluja! 



 

Muzikaal intermezzo orgel: Roy Pruisscher 

 

DIENST VAN HET WOORD  

 

Cantorij: Brandde ons hart niet 

 

Zijn woorden die ons hart verwarmen, aarde-woorden, adem-woorden, 

stromend water, lopend vuur. 

Zo blijft zijn naam bewaard: in zijn woorden doorgegeven zal hij leven. 

 

Schriftlezing: 1 Kron. 16:1-10, 36; 1 Kron. 25:1a, 6-7; Kol. 3:16-17 

 

Lied: Met nieuwe woorden voor een oud verhaal  

         (uit: Zangen van zoeken en zien nr.102 Mel. gez. 487) 

 

1. Met nieuwe woorden voor een oud verhaal, 

niet met een stem versteend in het verleden,  

wel in een taal die twijfelt en die vraagt,  

zonder de harde leer van zekerheden, 

woorden die klinken als een nieuw signaal:  

ruimte waar mensen zich gezegend weten. 

 

2. Woning waar mensen meer dan welkom zijn,  

een pleisterplaats om bij elkaar te komen,  

waar elk van waarde is die hier verschijnt,  

waar lachen is en tranen mogen stromen,  

deuren die open staan voor groot en klein,  

waar mensen volop nieuwe liefde dromen. 

 

3. Dank voor een plaats waar elk de ander ziet,  

waar vriend en vreemdeling elkaar ontmoeten,  

dank voor de adem die de vrijplaats biedt,  

dank voor de openheid van niet te moeten,  

dank voor de woorden en het nieuwe lied,  

dank voor de ogen die elkaar begroeten. 

 

Overdenking   



 

Gebed tot Franciscus door Gert Schuiling 

 

Voor het eerst deed jij je blinde ogen dicht  

en zingend zocht je ziel het hoge licht.  

Leeuweriken vlogen lang nadat de avond viel  

en droegen met hun lied jouw ziel  

over de drempel van de tijd.  

Zo werd je wijd en zijd  

een bron als broeder zon en zuster maan.  

O, raak mij met jouw liefde aan  

en laat mij zingend in jouw voetspoor gaan. 

 

Cantorij: Passage  

 

Voor mij alleen de weg.  Voor mij alleen. 

Zoals een albatros alleen moet gaan. 

Zoals mijn onbevreesde zuster maan,  

die zelf de nacht verlicht die zij doorstaat. 

Geen huis meer achter mij, geen huis meer voor. 

Alleen de woorden die ik in mij hoor, 

alsof een medestem mij kent en leidt. 

Ik kan niet anders dan in luister gaan. 

Als had ik vleugels, deed ik sterren aan. 

Met u alleen de weg, met u alleen. 

 

Geschiedenis van de cantorij door Henny Holwarda 

 

Foto’s: 30 jaar cantorij 

 

Muzikaal intermezzo piano: Jan Lenselink 

 

Cantorij: Medley: Santo – Asithi - Kumbaya 

 

Allen:  Someone's singing Lord, kumbaya 

            Someone's singing Lord, kumbaya 

            Someone's singing Lord, kumbaya 

            Oh Lord, kumbayah 



 

GAVEN EN GEBEDEN 

 

Geloofsbelijdenis Dietrich Bonhoeffer    

 

Ik geloof dat God uit alles, ook uit het slechtste  

iets goeds kan en wil laten ontstaan.  

Hiervoor heeft Hij mensen nodig die met alles hun voordeel 

doen. 

Ik geloof dat God ons in iedere moeilijke situatie  

zoveel weerstandsvermogen geeft als wij nodig hebben  

maar Hij geeft het niet vooraf  

opdat wij niet op onszelf maar op Hem vertrouwen. 

Dit geloof zou alle angst voor de toekomst moeten overwinnen. 

Ik geloof dat ook onze fouten en vergissingen zin hebben  

en dat het voor God niet moeilijker is deze te gebruiken  

dan de daden waarvan wij denken dat ze goed zijn. 

Ik geloof dat God geen noodlot is buiten de tijd  

maar dat Hij wacht op eerlijk bidden  

en verantwoord handelen en hierop antwoord geeft. 

 

Lied: Ik geloof in mijn God  

(Rakelings nabij. Mel: Lieve Heer, Gij zegt: ‘Kom’) 

 

Ik geloof in mijn God als de kracht, 

 /die het licht ontsteekt, waar het duister is 

Die weer glans aanbrengt, waar geen luister is, 

 / die een vuurvlam is in de nacht. 

 

Ik geloof in mijn God als de bron, 

/  van waaruit alles leeft wat geboren is, 

Die weer thuisbrengt wat ooit hier verloren is 

 / die het woord sprak waarmee het begon. 

 

Ik geloof in mijn God als het doel 

 / van de voeten die hier op de aarde staan, 

Van de dromen die door alle landen gaan, 

 /  van de zoektochten van het gevoel. 



 

Ik geloof in mijn God als de stem 

 / die de wereld naar toekomst en vrede leidt 

En het uitzicht biedt, al zo lang verbeid, 

 / van geloof hoop en liefde door Hem. 

 

Dankzegging en voorbede  

 

Stilte 

 

Cantorij: Onze Heer zal je hernieuwen 

 

Onze Heer zal je hernieuwen. God zal je nooit verstoten. 

Onze Heer komt om je te ontmoeten, om je te ontmoeten. 

 

Collecte: 1. Werelddiaconaat bestemd voor Gaza 

  2. Pastoraat en Eredienst 

 

Slotlied: Ongestraft mag liefde bloeien   

 

1.Ongestraft mag liefde bloeien, vrijuit zoeken naar de zon. 

Liefdesloop verdraagt geen boeien, laat haar stromen als een 

bron! 

Laat de liefde maar gebeuren als een wonder van het licht, 

als een regenboog vol kleuren door de hemel zelf gesticht. 

 

4.Leg de liefde niet aan banden, gun haar gang de vrije loop. 

Geef haar bloemen nooit uit handen, want haar vrucht is onze hoop! 

Ongestraft mag liefde bloeien, vrijuit zoeken naar de zon. 

Liefdesloop verdraagt geen boeien, laat haar stromen als een bron! 

 

Zegenlied: 814 in canon 

 

Wees gezegend, 

waar je ook heen gaat, 

wees gezegend. 

 



 

WEGZENDING EN ZEGEN 

 

Zending en Zegen  

 

Amen: 

 

Someone's singing Lord, kumbaya 

Someone's singing Lord, kumbaya 

Someone's singing Lord, kumbaya 

Oh Lord, kumbayah 

 

Kumbaya my Lord, kumbaya 

Kumbaya my Lord, kumbaya 

Kumbaya my Lord, kumbaya 

Oh Lord, kumbaya 

 

Pianospel 

 

Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Omzien naar elkaar 

 

- Mw. A.A. Winkel-Bruinsma, Schooldijk, heeft een knieoperatie ondergaan en 
is weer thuis. Daar zal ze 6 tot 8 weken moeten revalideren. 

 

Ziek zijn kan een lange adem vragen. Omdat onderzoeken zich opstapelen en het 

einde nog niet in zicht is. Of omdat genezing tijd vraagt en geduld. Maar ook het 

alleen zijn en het ervaren van eenzaamheid kan de dagen lang maken. Hoe goed 

is het dan om naar elkaar om te zien en daarmee de tijd te breken. Daarin is de 

goedheid van de Heer te vinden. Genade noemen de Psalmen dat. Zoals in Ps. 

130: 

 

Uit de diepte roep ik tot U, HEER, Heer, hoor mijn stem, 

wees aandachtig, luister naar mijn roep om genade. 

Hoop op de HEER! 

Bij de HEER is genade, 
bij Hem is bevrijding, altijd weer. 

 

Open inloop  

Dinsdagmiddag is er van 14.00 – 16.00 uur open inloop in de consistorie van de 

kerk. Ik ontvang u graag om even bij te praten of wat met elkaar te delen. Koffie 

en thee staan klaar. U kunt door de groene zijdeur naar binnen. Van harte 

welkom! 

 

Bloemen. 

De bloemen worden gebracht door: fam. Vegter 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:  

Dhr. en Mevr. Sonneveld, Middenweg 
 

Diaconiecollecte van vandaag is voor Werelddiaconaat Gaza 

Het nieuws waar we 15 maanden op hebben gewacht, is er dan eindelijk: een 

wapenstilstand tussen Israël en Gaza. Na maanden van intens verdriet en 

onbeschrijflijk leed gloort er eindelijk weer hoop. De inwoners van Gaza en 

Israël – ja, mensen overal ter wereld – halen opgelucht adem. Maar de weg naar 

herstel is nog lang. Dit is hét moment om weer in actie te komen. Met haar 

noodhulpprogramma biedt Kerk in Actie hulp waar dat het meest nodig is, zoals 

in Gaza. De mediabeelden spreken boekdelen: er is dringend behoefte aan 

medische hulp, talloze huizen moeten worden gerepareerd en mensen willen 

weer aan het werk om voor zichzelf te kunnen zorgen. Kerk in Actie helpt 

families hiermee – alles in samenwerking met het internationale hulpnetwerk 



 

ACT Alliance. Maar we kunnen dit niet alleen. Help mee! Geef vandaag nog 

voor het noodhulpprogramma van Kerk in Actie. Elk bedrag telt. Samen geven 

we mensen in nood hoop op een toekomst. Je kunt je gift ook overmaken via 
rekeningnummer NL69RBRB0851567320 o.v.v Noodhulp Gaza.        

De Diaconie 

 

Weeshuis van Fatou in Gambia. 

Op zondag 9 februari is de collecte bestemd voor Fatou’s Weeshuis in Gambia. 

In november zijn wij weer op bezoek geweest bij Fatou. Het is onwijs bijzonder 

om te zien hoe dit weeshuis waar Fatou alleen maar weesmeisjes kon plaatsen 

nu al uitgebreid is tot een huis voor 175 kinderen, jongens en meisjes, maar ook 

een ziekenhuis en een mortuarium. Met hulp van onze kerk hebben ze kunnen 

bouwen en hebben ze deze prachtige doelen bereikt. 

Naast dat Fatou weeskinderen opvangt krijgt ze ook vaak de vraag van arme 

gezinnen of ze hun kinderen kunnen opvangen dit omdat ze niet genoeg geld 

hebben om voor hun kinderen te zorgen. Fatou kan moeilijk nee zeggen, omdat 

ze een veilig en fijn plekje wilt voor een ieder. Maar hierdoor komt het helaas 

vaak voor dat ze niet voldoende geld heeft om alle kinderen te voorzien van een 

goede maaltijd. 

Fatou is afhankelijk van sponsoren en heeft daarom gevraagd of onze kerk haar 

opnieuw zou willen ondersteunen. 

Uw bijdrage helpt Fatou en honderden kinderen in Gambia om zo gezond 

mogelijk op te kunnen groeien en daarom bevelen wij deze collecte van harte bij 

u aan. 

U kunt uw bijdrage ook overmaken op de bankrekening van de diaconie 

NL69RBRB 0851567320 

Onder vermelding van het weeshuis Fatou. 

Wij willen jullie allemaal bij deze alvast bedanken. 
De diaconie 

 

Weeksluiting Oldersheem. 

Vrijdag 7 februari is er een weeksluiting in Oldersheem. 

Aanvang: 19.00 uur 

 

Zondag 9 februari.  

Voorganger: Drs. R. Stoel 

Organist: mevr. Willy Misker 

Collecten:  1e Diaconie t.b.v. Weeshuis Fatou 

   2e Pastoraat en Eredienst 

Uitgang:   Onderhoud gebouwen 


